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Wat fijn om onderdeel te mogen worden van het Voorhofkoor te Kesteren. Een koor waar men zich 

gelijk thuis kan en mag voelen. De mensen allen even hartelijk, zo bijzonder.  

De kerk waar het zonlicht van alle zijden ruimschoots binnenvalt. Onderdeel waar liederen een 

onuitwisbare indruk nalaten.  

Mijn naam is Marjan Fey, geboren op het eiland Goeree-Overflakkee en woonachtig in Heukelum. 

Van jongs af aan van de noot een deugd te willen maken en daaruit is ook mijn professie als musicus 

ontstaan. Bekend met de schoonheid van de liederen die gezongen worden tijdens de kerkdiensten 

en dat ook als een vorm van geloofstaal graag met de gemeente wil delen. Als nieuwe dirigent van 

het Voorhofkoor tevens repetitor van 2 grote koren en vaste begeleidster van o.a. het Utrechts 

Politiemannenkoor en verbonden aan de Pieterskerk te Beesd, Heukelum en Ophemert als organiste 

en cantor, mag ik wel spreken van een rijk gevuld leven.  

In onze geloofstaal staat de zon wel symbool voor Christus, voor Gods liefde. Zo, dat we ook `in de 

zon` kunnen zingen in donkere tijden. Zingen in de zon is ook `singing in the rain`. Zo houden liederen 

ons op de been en kunnen we zomaar meer geloven dan we zonder hen zouden doen. Een 

fantastische taak als nieuwe dirigent het Voorhofkoor te mogen begeleiden! Ik hoop u tijdens de 

diensten of elders te mogen ontmoeten tijdens het beluisteren van het Voorhofkoor en het zingen 

van de liederen tijdens de diensten .  

Muzikale groet van Marjan Fey 


